Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief
Zondag 10 mei 2026

Voorganger: ds Gerrit van Dijk
Ouderling: Helga Wijnja

Diaken: Peter Kingma

Lector: Guus Geersing

Beamist: Jan-Willem Sturm

Koster: Gerrit Pijper

Organist: Nico van Tongeren
Kindernevendienst: Janneke Hulsman
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HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

KIA: Kenia:

Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele
rolpatronen worden vrouwen zowel binnen hun kerken als in hun families vaak tegengewerkt.
Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een gedeeltelijke
studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met
een universitaire theologische opleiding. In sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen
inmiddels als predikant werken. Dit helpt om de positie van vrouwen in Kenia te verbeteren.
Uw steun is van groot belang.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage
over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen
o.v.v. “KIA Kenia”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven
staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Inloop 13 mei

Woensdag 13 mei a.s. van 14:30-16:30 uur is er weer de maandelijkse inloop.

Een heerlijk moment om elkaar te ontmoeten, gezellig te kletsen, een spelletje te doen of gewoon
heerlijk te lanterfanten.

En dat onder het genot van een hapje en een drankje: wat wil je nog meer?

Mocht er vervoer nodig zijn, bel dan Ina:515102.

We kijken uit naar jullie komst!
De dames van de inloop.



Filmavond in Het Hoge Licht!

Op vrijdagavond 8 mei is er een speelfilm uit 2025 over Bonhoeffer in 't Hoge Licht.

Een levensloop, getekend vanaf 1914 tot 1945. Je kunt niet om de actualiteit van dit verhaal heen; een
christelijke religie zénder Christus kan dichterbij zijn dan je zou denken. En als je werkelijk te maken
krijgt met een overheid die dit nastreeft, kunnen 'wij ' het onderscheid dan nog maken? Over
principes, offerbereidheid en enorme dapperheid !

https://youtu.be/WZM90izJ8sI?si=L5Ih3PJAipKp 0zG

Wanneer: vrijdagavond 8 mei

Zaal open: 19.00, entree 5 euro (zowel contant als met QR te betalen)

Aanvang film : 19.30.

Na afloop zijn er hapjes en drankjes. ledereen is welkom!

De magie van het geloof — boekbespreking en gesprek

In tijden van achterdocht en ontgoocheling groeit ons verlangen naar bezieling. Als Theoloog des
Vaderlands pelgrimeerde Kees van Ekris in 2024 door onze cultuur en ontdekte de kracht van het
mythische op allerlei plekken: in de politiek, de sport, de techniek, het theater, het laboratorium, op de
Zuidas en in de Bijlmer.

Hij schreef hierover het boek: ‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering’.

Deze gespreksavond wordt geleid door ds. Sophie van den Berg-Hofstee

Dinsdag 19 mei ‘26 — Koningshof. Maartenskerk, Doorn

Tijd: 20 uur

Entree: €6
Hemelvaart op
Hydepark

8.00 Dauwtrappen met candccht
voor de betekenis van \! \

Alle leeftijden welkom!
Meer info en aanmelden:
BoerderijHydepark@gmail.com

{ Driebergsestraatweg 48, Doorn

Op Hemelvaartsdag 14 mei om 10.00 uur is onze voorganger Mart-Jan van den
Houten.


https://youtu.be/WZM90izJ8sI?si=L5Ih3PJAipKp_ozG

Immanuvél

Protestantse wijkgemeente Immanuél

Orde van dienst voor zondag 10 mei 2026

Moederdag is geen kerkelijke feestdag, maar moeders zijn wel belangrijk in de Bijbel. Met een
moeder die magnifiek genoemd kan worden: Maria. Wij blijven als protestanten een vreemde eend
in de christelijke bijt, met onze geringe aandacht voor haar. Rond Kerst klinkt haar naam, maar de
rest van het jaar nauwelijks. Daarom op deze Moederdag in mei, de Mariamaand, de focus op dit
Joodse meisje dat groot werd in het christendom. En misschien vormt juist zij wel de sleutel tot de
moederlijke kant van God die wij vooral Vader noemen.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom

Eerste lied: Psalm 139 vers 1 en 7

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Magnificat (Met hart en ziel) Hemelhoog 490
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Még- ni- fi- cat, mag-ni-' fi-cat a-ni-ma me-a
loof ik de Heer. Hij draagt ons leven door de tijden.

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Begin van de nevendienst

Lezing: Lucas 1: 26 — 38

Zingen: Het lied van Maria (Hans Bouma)

1.God wil bij mensen wonen, 2.Een vrouw neemt Hem ter harte,
Hij vraagt om onderdak, ...Maria is haar naam,
wie stelt zich voor Hem open, haar God is haar te machtig,
wie geeft aan Hem zijn hart? zij biedt haar diensten aan.
Waar is het huis op aarde Zij huivert van ontroering,
dat Hem een welkom roept, geluk valt in haar schoot,
wie is voor God de Vader God kiest haar tot de moeder

de mens naar wie Hij zoekt? van zijn geliefde Zoon.



Lezing: Lucas 1: 46 — 55
Zingen: 157a de lofzang van Maria
Uitleg en verkondiging

Muziek: Er is een lijn van vrouwen

1.Eris een lijn van vrouwen,
van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis
alleen Gods werk kan zijn.
Hoewel in alle eeuwen
hun stem verzwegen is -
God gaf hun om hun zegen
moed en betekenis.

2.Kom zing het lied van Sara,
die lachend moeder werd,
en zing het lied van Tamar,
die opkwam voor haar recht,
en zing het lied van Hanna,
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

3.Eris een lijn van vrouwen
die tegen macht en wet
hun volk het leven gaven;
ze hebben het gered.
Hoewel, ondanks triomfen,
geen ophefis getoond -
God heeft hun huis doen groeien,
hun moed en lef beloond.

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht (melodie Lied 221)

1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds, maar niet met overmacht.
Hij draagt met zorg mijn grote onvermogen

2.Hij laat ons toe, hij nodigt ons steeds uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven



De Heer geeft ons een warm en rijk tehuis,
biedt als een schoot aan ons zijn eigen leven.
Wil ons behoeden, helpt ons steeds vooruit
en wat wij zijn, hij heeft het ons gegeven.

3.Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij baart uw naam in onze diepste dromen,
gij hebt uzelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de bedding voor de wilde stromen,
zoals een bloem, die langzaam open gaat.
Zo laat gij uw beminden tot u komen.

Zegen (gezongen amen)
Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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