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Zondag 30 november – 1e advent 
 
Voorganger: ds. Margriet van der Kooi 
Ouderling: Carl Altena 
Diaken: Monica Walst 
Lector: Gea bijl 
Beamist: Jan-Willem Sturm  
Koster: Miro de Souza 
Organist: Nico van Tongeren 
Kindernevendienst: Eline Jansen 
 
 
De collectes op deze zondag 
Adventscollecte Kerk in Actie – Zending 
Rwanda – Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 1994 met een opvangcentrum 
voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie jaarlijks 1300 kinderen en hun 
verzorgers, die te maken hebben met hiv of een andere beperking. Kinderen worden thuis 
bezocht en krijgen hulp op school. Ook verzorgers krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld met 
goed voedsel. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met 
hiv besmet bent, ben je geliefd en heb je een toekomst. 
 
Op 1 december is het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we vandaag voor een project in 
Rwanda dat kinderen met hiv helpt. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderenrwanda 
 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Rwanda”.  
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
  

 
Zondagse Nieuwsbrief 
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Terugblik eeuwigheidszondag 
Vorige week zondag 23 november herdachten wij 6 
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden in 
een mooie indrukwekkende dienst. Verdriet, gemis en 
herinneringsgedachten voor een ieder persoonlijk en 
gemeenschappelijk met elkaar werden de kaarsen en 
waxinelichtjes aangestoken.  

Berichten vanuit de wijkkerkenraad 
Bericht van overlijden 
Afgelopen dinsdag, 25 november is onverwacht 
overleden Henderika de Visser – van den Ende (Riek), 
moeder van Marjolein de Souza. Zij is 94 jaar oud 
geworden. 
De uitvaart is maandag 1 december vanuit ’t Hoge Licht. Van 12:00 tot 12:45 uur is er 
gelegenheid tot condoleren. Aansluitend is de dankdienst voor haar leven en zal de 
begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene begraafplaats hier in Driebergen. 
Correspondentieadres: Marjolein de Souza, Brinkseweg 2C, 3971VB Driebergen. 

Herinnering Gemeenteavond 2 december a.s. 
Nog even een herinnering. Dinsdag a.s. 2 december is de gemeenteavond waarop Leo 
Oosterom zijn bevindingen van de afgelopen maanden zal presenteren. Ook zullen we onder 
zijn leiding in gesprek gaan over hoe nu verder. 
Graag uiterlijk 28 november horen wij van u of u aanwezig zult zijn.  
U krijgt deze Nieuwsbrief via de mail, als het goed is, op donderdag de 27e, dus het kan nog, 
aanmelden via scriba.imk@gmail.com 
Van harte aanbevolen, we zien u graag op 2 december. 

Advent 
Het is vandaag de 1e zondag van advent. Een donkere tijd van het jaar, de dagen worden 
korter en kouder. We steken vandaag de eerste kaars aan. En dat is de bovenste, als teken 
dat het licht van Boven naar beneden komt. 
Elk jaar staat de adventskandelaar weer gepoetst, met nieuwe kaarsen klaar op de tafel van 
het liturgisch centrum. Daar doet de kerkenraad niets aan, daar doen de kosters niets aan. 
Dank en waardering voor de kerstengel die dit al vele jaren trouw verzorgt! 

De kerstboom 
Hij komt, hij komt! De kerstboom wordt op 5 december bij ’t Hoge Licht afgeleverd en zal op 
6 december vanaf 10:00 uur in de kerkzaal worden opgetuigd. Tenminste, als zich daarvoor 
voldoende vrijwilligers aanmelden!  
Aanmelden bij Monica Walst (walstmo@gmail.com).  

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad, 
Esse van den Burg. 

mailto:scriba.imk@gmail.com
mailto:walstmo@gmail.com
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Adventsproject 2025 
Beste gemeenteleden, 

Elk jaar doen we vanuit de kindernevendienst een adventsproject van Bijbel Basics. Zo ook 
weer dit jaar! Het thema van het project is dit jaar: ‘Wees welkom!’. Elke week begroeten we 
met elkaar een nieuw kerstfiguur in de kerststal die vanochtend in elkaar geknutseld is. En op 
kerstmorgen kunt u ook uzelf in de kerststal erbij plaatsen. Daar later meer over ☺.  
Elke zondag zal er een kort praatje worden gehouden door ons kinderwerkers als er kinderen 
aanwezig zijn en zullen we met elkaar het projectlied zingen. Dit jaar een nieuwe tekst 
gecomponeerd op een goude ouwe. Herkent u het oude kerstlied? U kunt het lied alvast 
beluisteren thuis met de volgende link, om deze zondag uit volle borst mee te zingen:  

https://vimeo.com/1129847395 

De adventsperiode vormt altijd een mooie tijd om mensen uit te nodigen een kerkdienst 
mee te maken. Wellicht heeft u buren of bekenden met kinderen die het leuk zouden vinden 
eens te komen kijken. Kleinkinderen uiteraard ook van harte welkom! Samen maken we er 
met elkaar een mooie adventstijd van. Er zijn tevens leuke adventsboekjes beschikbaar voor 
gezinnen om samen toe te leven naar kerst en een kerststal te knutselen. Kent u zo’n gezin? 
Vraag dan om een boekje bij Janneke Hulsman.  

Kerstliedjes zingen bij Rehobot 
Het is een traditie voor de kinderen en ouders van de Grote Kerk om 1 zondagochtend in de 
adventstijd kerstliedjes te komen zingen bij het verzorgingstehuis Rehoboth. Ook wij zijn van 
harte uitgenodigd om hierbij aan te haken. Vind u het leuk om met uw (klein)kinderen te 
komen zingen? Geef u dan op bij Janneke Hulsman – Jannekew2002@gmail.com. De liedjes 
zullen gezongen worden op zondag 14 december na de dienst van 11:30-12:00 

Tieneravond 
Wanneer: komende zaterdag 29 nov. 
Waar: 't Hoge Licht 
Hoelaat: 18.30 
Wat neem je mee: Sint cadeautje van max 3 euro en een leeg glazen potje. 

We beginnen de avond met gezamelijk eten. Gevolgd door gezellige spellen. We hebben het 
samen over jaloezie en dankbaarheid. We hebben zin om jullie te ontmoeten. Tot zaterdag!  

Darinka, Ezra, Marie-louise en Helga 

Adventsviering voor ouderen 
Op donderdag december vieren de wijkgemeenten Catharijne en Immanuël gezamenlijk 
advent met de oudere gemeenteleden (80+) in de Grote Kerk. Let op: de aanvangstijd is 
gewijzigd naar 11 uur! Opgave vòòr maandag 8 december is nodig in verband met de 
lunch. Dit kan bij Liesbeth v d Ploeg,  ldvdploeg@gmail.com en Nel v d Werff,  
nelvanderwerff37@gmail.com U ontvangt ook een persoonlijke uitnodiging. 

https://vimeo.com/1129847395
mailto:Jannekew2002@gmail.com
mailto:ldvdploeg@gmail.com
mailto:nelvanderwerff37@gmail.com
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Begroting van de diaconie 
De begroting van de diaconie 2026 ligt vanaf 1 december ter inzage op het kerkelijk bureau, 
de Lei 86. Ook komt de begroting op de website  
van pg-driebergen.nl onder Actueel bij Laatste nieuws en dan onderaan Extra keuze 
Diaconie. Daar staat al wel de ANBI-pagina. 

WIE MAAKT ONZE KLEREN? – BIJEENKOMST OVER KLEDING, RECHTVAARDIGHEID EN 
DUURZAAMHEID 

Kleding dragen we allemaal, elke dag. Steeds vaker 
horen we over de misstanden in de kledingindustrie. 
Als je keuzes wil maken die recht doen aan de 
mensen die het maken en Gods schepping, waar 
moet je dan beginnen? De werkgroep Duurzame kerk 
van de Protestantse gemeente Driebergen heeft 
Judith van Dijk en Joëlle van der Hout gevraagd om 
ons mee te nemen in het verhaal van de 
kledingindustrie en hoe zij hier zelf mee om gaan. Ze 
zijn zeven jaar geleden begonnen met een 
tweedehandswinkel in Maassluis waar kleding een 
belangrijk onderdeel van is. Inmiddels hebben ze 
twee winkels die goed lopen. We hopen op een 
middag waar we elkaar kunnen inspireren en 
motiveren hiermee aan de slag te gaan. We gaan 
elkaar niet de maat nemen, maar kijken naar de 
keuzes die we zelf kunnen maken als het gaat om 

kleding kopen. De bijeenkomst is op zaterdagmiddag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur 
in ’t Hoge Licht, Klaproos 2 in Driebergen. Er is koffie en thee en de 
tweedehandskledingwinkel van het Legers des Heils is open. Van harte welkom en neem 
gerust iemand mee. 

De werkgroep Duurzame kerk 

Informatie tbv nieuwsbrieven in de regio 
Namens de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen van de Doornse Maartenskerkgemeente 
vestigen wij graag uw aandacht op de volgende interessante avonden. 
U bent hier van harte welkom! 

• Gods menswording – kunstlezing
Advent en Kerstmis in beeld. 
Vanaf de 3e eeuw is de aankondiging en de geboorte van Jezus verbeeld, in fresco’s, 
mozaïek, schilderkunst en beeldhouwwerk. Het ‘Woord is vlees geworden’ (Joh. 1, 14); God 
is daarmee zichtbaar geworden in Zijn Zoon.  
Mgr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, zal een presentatie verzorgen over 
de ontwikkeling hiervan in de kunstgeschiedenis 
van het Oosten en het Westen. 

Datum: 9 dec. ’25  
Tijd: 20.15 uur 
Locatie: Johanneskerk Leersum 

http://pg-driebergen.nl/
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Entree: € 5 

• Zin in Film - Conclave (2024)
Psychologische thriller die zich afspeelt in het Vaticaan. De film volgt een groep kardinalen 
tijdens het geheime conclaaf om een nieuwe paus te kiezen, en verkent de machtsspelletjes 
en geheimen die daarbij komen kijken. 

Datum: 12 dec. ’25 
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: Koningshof Doorn 
Entree: € 6, incl. consumpties 

Actuele informatie over deze en andere O#V activiteiten vindt u op de website 
www.pgdoorn.nl  

Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 30 november 
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1e advent 
•Welkom / mededelingen door ouderling van dienst
•Psalm van de intocht: psalm 24: 1 en 4
•Stil gebed, votum en groet
•Verootmoedigingsgebed/ woord van vergeving

•Wetslezing uit Galaten 5
Leven door de Geest 
13  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 
aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14  want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt 
en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16  Ik zeg u dus: 
laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17  De aardse 
begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. 
Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18 Maar 
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19  De 
praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en 
losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 
geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik 
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen 
geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23  zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24  Wie Christus Jezus toebehoort, 
heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25  Als we 
leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26 Laten we elkaar niet uit 
eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 

•Psalm 24: 2
•Dienst van het Woord
•Gebed voor de opening van de Schriften
•Kindermoment door Janneke en Eline
•Schriftlezingen

Jesaja 61: 1 
•Lied 438: 1  God lof! Nu is gekomen
•Lezen: Matheus 11: 2 tm 11
•Gezang 117 Liedboek voor de kerken 1973
1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

3  Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
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wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 

5. Zo diep waart Gij bewogen:
Gij daaldet van uw troon; 
uit godlijk mededogen 
zocht Gij der mensen woon, 
Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, 
wat niemand kan vertolken, 
in liefde omsloten houdt. 

•Verkondiging
Dienst van het Antwoord 
• Zingen: gezang 442 – Op U, mijn heiland blijf ik hopen
• Dankgebed - voorbeden – Onze Vader
• Z E N D I N G   E N   Z E G E N
• Slotlied ELB 109

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 

2. Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood; 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 

3. Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam; 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 

4. Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt; 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om toekomst vraagt: 
zie mijn zoon, de nieuwe Adam 
die mijn welbehagen draagt. 
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Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

